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LOMDAT
JE LEVEN
JONDER HEM
/\NLOOS 1S,

LOMDAT dWl
VAN OV
HOUDT,

J\NLOOS

Heb jij je leven fot nu toe zonder God kunnen leiden?

Ben je helemaal tevreden met jezelf en met je leven?

Wordt jouw geweten niet geplaagd door al je slechte daden,
die jij, nef als ieder mens, in de loop van de jaren opstapelt?
Is er niet toch een diep verlangen naar je Schepper dat

aan je knaagt en je een onbevredigd gevoel geefte

GELIEFD

God kent jou. Hij weet wat er in jouw leven speelt. En
Hij houdt van je - ook al zou Hij het gemakkelijk zonder
jou kunnen stellen. Hij heeft Zijn liefde bewezen:

God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
De Bijbel - Romeinen 5:8



~OMDAT HW
JOouw ZONDEN
wil VERGEVEN.

~OMDAT HW
JOU GELUKKIG
Wil MAKEN,

VERGEVEN

God wil de last van jouw schuld wegnemen. Hij kan dat doen,
omdat Zijn Zoon, Jezus Christus, aan het kruis jouw straf op Zich
wilde nemen. Maar God doet dat nief zomaar. Hij verwacht van
jou dat jij je fouten (zonden) oprecht voor Hem erkent en er diep
spijt van hebt. Alleen wie persoonlijk naar Hem toe gaat, zal aan
de eeuwige straf voor die zonden ontkomen.

GELUKKI(G

God wil jou eeuwig leven geven. Dat leven is niet een
eindeloos bestaan op deze aarde. Nee, het is een
gelukkig leven met God dat al op aarde begint en
eeuwig blifft doorgaan. Jezus Christus verklaart:

Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.
De Bijbel - Johannes 6:47



.Door DE
HEERE JEZus
(HUR\SsTUS,

Als je bij God wilt komen, kun je niet om Jezus Christus heen.
Hijzelf is de weg naar God. Hij wilde door Zijn sterven aan
het kruis jouw schuld op Zich nemen, en daardoor kun jij nu
bij God komen. Zijn opstanding uit de dood en Zijn gaan
naar de hemel zijn daarvoor het bewijs. De weg naar God
is vrij. Maar je moet die weg zélf gaan; God dwingt je niet.
Als je vandaag deze stap wilt zeften, praat dan met Hem:

* Vertel Hem dat je diep spijt hebt van
Belijd alle zonden die je |

* DANK HEM dat Jezus Christus jouw verdiende
straf heeft gedragen aan het kruis, zod
jij die niet meer hoeft te ondergaan.



Jezus Christus zegt:

Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven. Niemand komt
tot de Vader
dan door Mij.

De Bijbel - Johannes 14:6
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